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17 Lied 17 - ’Èssaa ‘eenaj ’el hèhaariem - Ik hef mijn ogen op naar de bergen - 
Ps 121 

 
F - G 
 
     Dm     Bb        F   C        Dm       Bb   F   C 
1 ’Èssaa ‘eenaj ’èl hèhaa-riem, mee’ajin jaavoo ‘èz-rie. 
   Ik hef mijn ogen op naar de ber-gen, waar mijn- hulp vandaan komt. 
   Dm     Bb  F   C               Dm       Bb  C 
‘Èzrie mee‘im ’ADONAAJ, ‘osee sjaamajim waa’aa-rèts. 
   Mijn hulp is van ADONAAJ, Maker van hemel en aar-de. 
 
         Dm      Bb      F C            Dm   Bb   F C 
2 ’Al jitteen lammoot raglèchaa, ’al jaanoem Sjomerèchaa. 
   Hij laat je voet niet wankelen, Hij sluimert niet je Bewaar-der. 
   Dm         Bb     F      C          Dm   Bb    C 
Hinnee loo jaanoem weloo jiesjaan, Sjoomeer Jisraa’eel. 
   Zie Hij sluimert niet en slaapt niet, de Bewaarder van Israël. 
 
          F           Bb     C        Am       Bb         F   C 
Refr: ’ADONAAJ jisjmorchaa-- mikkol-- raa‘ jisjmor ’èt nafsjè-chaa. 
   ADONAAJ bewaart je van al-le kwaad, en Hij bewaart je ziel. 
    F        Bb  C     Am         
’ADONAAJ jisjmor—tseetechaa, 
   ADONAAJ bewaart je uit--gaan, 
     Bb     F     Csus C         Dm Bb F C 
oevoo’èchaa mee‘attaa … we‘ad ‘oolaam. 
   en je komen vanaf nu … en voor altijd. 
 
      Dm        Bb         F          C         Dm  Bb   F  C 
3 ’ADONAAJ Sjomerèchaa ’ADONAAJ tsillechaa, ‘al jad jemienè-chaa. 
   ADONAAJ is je Bewaarder, ADONAAJ is je schaduw aan je rechterhand. 
   Em       C              G  D          Em        C     D 
Joomaam hasjsjèmèsj loo jakkè-kkaa, wejaareeach ballaajelaa. 
   Overdag zal de zon je niet steken, en de maan niet in de nacht. 
 
          G           C      D      Bm       C          G   D 
Refr: ’ADONAAJ jisjmorchaa-- mikkol raa‘ jisjmor ’èt nafsjè-chaa. 
   ADONAAJ bewaart je van alle kwaad, en Hij bewaart je ziel. 
    G        C     D     Bm        C      G     Dsus D        
’ADONAAJ jisjmor—tseete-chaa oevoo’èchaa mee‘attaa. 
   ADONAAJ bewaart je uit-gaan, en je komen vanaf nu. 
     C      G     Dsus D    C      G     Dsus D         Em C G D 
Oevoo’èchaa mee‘attaa, oevoo’èchaa mee‘attaa … we‘ad ‘oolaam. 
   En je komen vanaf nu, en je komen vanaf nu … en voor altijd. 
  



Songbook Beelohiem - Hebreeuwse liederen 
    

28 
 

 
F - G 
              Dm   Bb         F   C    Dm         Bb      F   C 
1 Ik hef mijn ogen op naar de ber-gen, waar mijn- hulp vandaan komt. 
     Dm      Bb  F  C               Dm       Bb  C 
Mijn hulp is van ADONAAJ, Maker van hemel en aar-de. 
 
      Dm      Bb        F    C        Dm       Bb        F    C 
2 Hij laat je voet niet wankelen, Hij sluimert niet je Bewaar-der. 
        Dm       Bb      F      C          Dm          Bb  C 
Zie Hij sluimert niet en slaapt niet, de Bewaarder van Israël. 
 
         F      Bb           C     Am        Bb    F        C 
Refr: ADONAAJ bewaart je van al-le kwaad, en Hij bewaart je ziel. 
   F      Bb       C   Am          Bb    F     Csus C         Dm Bb F 
C 
ADONAAJ bewaart je uit-gaan, en je komen vanaf nu … en voor altijd. 
 
     Dm           Bb          F     C     Dm      Bb     F      C 
3 ADONAAJ is je Bewaarder, ADONAAJ- is je schaduw aan je rechterhand. 
    Em         C           G   D          Em        C     D 
Overdag zal de zon je niet ste-ken, en de maan niet in de nacht. 
 
              G      C            D     Bm        C     G        D 
Slot-refr: ADONAAJ bewaart je van al-le kwaad, en Hij bewaart je ziel. 
   G      C        D   Bm          C     G     Dsus D        
ADONAAJ bewaart je uit-gaan, en je komen vanaf nu. 
      C     G     Dsus D    C      G     Dsus D         Em C G D 
En je komen vanaf nu, en je komen vanaf nu … en voor altijd. 
 
 
  


