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14 Lied 14 -‘Al naharoot Baavèl - Aan de stromen van Babel (Ps 137:1,3-4, 
19:5) 

 
                            C                C 
2x couplet: ‘Al naharoot Baavèl, sjaam jasjavnoe. 

Aan de stromen van Ba~~bel, daar zaten wij. 
         G                         C 
Gam~~ baachienoe, bezochreenoe ’èt-Tsijjoon. 
 en huilden wij, als wij aan Sion dach~~ten. 
 
                                C             C 
2x Refrein: Wetoolaaleenoe, kie sjaam~~ sje’eeloenoe, 

Toen de verdelgers, ons weg voerden in gevangenschap, 
    F               C 
sjooveenoe divree~~ sjier. 

vroegen zij ons een lied. 
        C                   Am          G      C 
’Eech nasjier ’èt-sjier-’ADONAAJ ‘al ’admat neechar. 

Maar hoe zingen wij ADONAAJ's lied, in een vreemd land? 
 
                C        G            C         
2x bridge: Jih~~joe leraatsoon, ’imree-pie,  

Laten welgevallig zijn de woorden van onze mond,  
     G         C         G          C 
hèg~~joon lib~~bie, lefaanèchaa ’ADONAAJ. 

en de overdenkingen van ons hart, ADONAAJ. 
 
------ 
 
                               C                   C 
2x couplet: Aan de stromen van Ba~~bel, daar zaten wij. 
           G                     C 
en huilden wij, als wij aan Sion dach~~ten. 
 
 
                                    C                C 
2x Refrein: Toen de verdelgers, ons weg voerden in gevangenschap, 
F                   C 
vroegen zij ons een lied. 
         C                    C            G      C 
Maar hoe zingen wij ADONAAJ's lied, in een vreemd land? 
 
                 C           G       C                G 
2x bridge: Laten welgevallig zijn de woorden van onze mond,  
          C                 G        C 
en de overdenkingen van ons hart, ADONAAJ. 
  


